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ÇIKARKEN 


Oligarşik diktatörlüğün emekçi halkımız üzerindeki baskı ve terörünün alabildiğine arttığı günümüzde, Orta Öğrenim kurumlarını faşistleştirme çabaları yoğunlasmıştır .Olizarşi en ufak demokratik kıpırdanmayı dahi ezmeye çalışmaktadır. Yurtsever öğretmen ve öğrencilere düzenlenen saldırılar birbirini izlemektedir. Karşı devrim alabildiğine örgütlenirken, devrimci harekelin kitle örgütleri çeşitli komplolarla kapatılmaya çalışılmaktadır. Ya da kapatulmaktadır. Kitlelerin kendiliğinden gelişen hareketleri ülke çapında oyaygınlaşmakla birlikte, karşı devrimin örgütlü güçleri karşısımda kalıcı bir başarı sağlayamamaktadır. Biz burada bu dağınıklığın derin teorik analizine girmeyeceğiz. Özellikle devrimci ajitasyon ve propagandanın önemli unsurlarından biri olan devrimci yayın üzerinde duracağız. 

Bugün devrimci hareket adına çıkan yayın organları genel olarak devrimci hareketin, buna bağıntılı olarak ta orta öğ“ renim gençliğinin devrimci mücadelesini teorik ve pratik sorunlarına ışık tutmaktan uzaktır. Bu politikanın yanlışlığını sağlıklı bir şekilde tesbit edebilmek için devrimci yayın ile oöportünist yayın arasındaki farkhlıkları koymak zorundayız. Bu konuda 
15 Mart 1971 tarihli «KURTULUŞ SOSYA- 
LİST DERGİDE: (devrim için savaşmayana sosyalist denmez.) Şunları yazıyordu: 

«Bugün ülkemizde tee etkin- 


meli dergi etrafında örgütlenme düşüncesine dayanır. Büyük şehirlerde yayınlanan bir dergi etrafında örgütlenme ve bunun aracılığı ile parti örgütlenmesine geçmek, revizyonist bir anlayıştır. Kırlardan şehirlere doğru bir rota takip edecek olan halk savaşmun Zorunlu bir durak olduğu ülkelerde devrimcilerin örgütlenmesi bu şekilde olamaz. Ayrıca bu yayın politikası çeşitli bakımlardan yanlıştır. Bir kere kitleler, kitle organı vs. ile bilinçlenemezler, Kitleler savaş içinde, pratik içinde öncünün yakacağı kıvlam ile bilinçlenirler. örgütlenirler. 
Devrimci yayın politikasında böyle uydur ma bir kitle organı anlayışı yoktur.» 
Emperyalizme bağımlı bir ülkede özellikle günümüzde «bütün ülkelerin oportünistlerinin» yayın anlayışını gayet iyi sergilemektedir. Ceyiz, cağızlarla dölü bir sürü teminat, kitlelerle bağ kurmakta yetersiz kalınca, parsa toplamanın diğer bir yöntemi devrimci görüşlere çamur atma anlayışı yogunlaşmıştır. Bu anlayış giderek burjuva basının sosyete sayfalarını aratmayacak iğrenç dedikoduları da gündeme gelirmiş tir. Siyasi anlayışın bu kadar yozlaşması devrimciler arasında zaman zaman silâhlı çatışma boyutlarına varan sürtüşmelere yol açmıştır. Bütün bunler tarihin mekanik, idealist, yorumundan kaynsklanmaktadır. 
Diyalektiğin zaman ve mekan kavramları gözardı edilmekte, oligarşinin baskı ve ten- 


falık bir gi er Ni ve 5 köylü kitleleri için de bir kitle gazetesi çıkarmak Revizyonist bir yayın politikasından başka bir şey değildir. Emperyalizmin işgali altında olan dolayısıyla halk savaşının zorunlu bir durak olduğu ülkelerde sosyalistlerin temel mücadele metodları «Politikleşmiş askeri savaş metodudur. Bu metodu temel metod alanların devrimci yayın politikası bu olamaz. 

Bu yayın politikası halk savaşına yan çizen gazeteciliği temel olan revizyonisilerin politikasıdır. Bu yayın politikasının te- 


Daribnie yayın organı etrafında dev rimci pasifisi tezleri kesinlikle reddeder. Amacımiz demokratik orta öğrenim mücadelesinde örgütlenme, teorik eğitim sorunlarının ve de oportünisi görüşlerin orta öğrenimdeki uzantılarının çeşitli hatalı önerilerinin ideolojik köklerine açıklık getirmek, böylelikle orta öğrenimde devrimci hareketin gelişmesine yardımcı olmaktır. Genel siyasi haroketteki örgütsüzlüğün ve dağınıklığın çözüm lenmesine de ancak böyle bir yayın anlayışı ile yardımcı olunabilir. 


Dİ İİ İİ 


BASIN BİLDİRİSİ 


Türkiye bugün insanların temel hak ve hürriyetlerinin açık açık ayaklar altında çiğnendiği bir ülke haline gelmiştir. Bu haklarını elde etmek uğruna hergün faşist kursunlarıyla canverenler, işkence görenler zindanlara atılanlar çoğalmaktadır. Bunun karsısında hakim sınıflar daha azgınlaşmakta, daha kudurganlaşmakta ve mazlum insanların üzerindeki baskıyı çoğaltmakta, onlarm hertürlü hakkına elkoymaktadır. Siyasi iktidarlarda bu bozuk düzenin zorbalık kurumu olmak zorundadırlar. 

İşte böyle bir ülkenin sözde hapishaneleri aslında zindanları bozuk düzenin kurbanlarıyla dolup taşmaktadır. Zindanlarda da uygulanan yöntemler de dışarıyı aratmamaktadır. Bunların bir örneği Sağmalcılar hapishanesidir. Bu hapishanede mahkumların üzerine hertürlü idari baskı ve hertürlü uyuşturma yöntemleri uygulamakla beraber işkencehanelerde ve hapishanenin bozuk şartlarında sağlık durumları bozulan makkumların hastahaneye binbirtürlü eziyetle çıktıklarında doktorlar tarafından bakılmamaları sağlanmakta veya bakılmamakta, horlamakta ve sonunda ölüme veya sakatlığa terkedilmektedir. Örneğin, 1 ay önce hasta olduğu halde ilgisizlikten ve bakımsızlıktan İzzettin Asma adlı mahkum öl müştür. Yine siyasi tutuklu Kirkor Aluç, Berec Pil Fabrikası direnişi sırasında yakalanıp polis arabasında ayağı kurşunla delik deşik edilmiştir. Daha sonra tıbbi müdahale önlenmiş ve ayağı kangren olduktan sonra kesilmiştir. Bugün hastahaneye yatırılması gerekirken, yatırılmamış ve diğer ayağının kireçlenmesine ve giderek felç olmağa terkedilmiştir. 

Yukardaki sorunları protesto etmek için Sağmalcılar Cezaevi'nde bir kısım mahkumun başlattığı açlık grevini destekler ve ilgili makamların bu sorunlarla ilgilenmeye çağırıyoruz. 


İstanbul Orta-Öğrenim der. (İ.Ö.Dİ, Türkiye ilerici yapı ve onarım işçileri sendikası (lerici yapı-iş), İstanbul Kültür ve Dayanışma Der. İK.D.D. 
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Yaşasın 
Orta—-Öğrenim 
Gençliğinin 

Devrimci Mücadelesi 


Oligerşinin maşası faşist komandolar, 
18 Mart 1977 günü Yeşilköy Akşam Ticaret 
Lisesine silâhlı saldırı düzenleyerek okulu İşgal etmişlerdir. Olaylardan sonra okula gelen polisler hiç bir gerekçe göstermeden 
5 devrimci arkadaşımızı göz altına almıştr. Okul öğrencileri saldırıları protesto etmek amacı ile 2 gün süren boykot kararı almışlardır. Boykot devrimcilerin insiyatifi altında başarılı bir şekilde sürmüştür. Boykoy esnasında faşizmi ve faşist saldırıları lanetleyen gösteri ve konuşmalar yapılmıştır. 

30 Mart günü Vefa Lisesi öğrencileri Oligarşinin KIZİLDERE katliamını protesto amacı ile boykot kararı almışlardır. Kızıldere olayı ile çeşitli konuşmalar yapılmış ve devrimci sloganlar atarak dağılmışlardır. Aynı gün Pertevniyal Lisesi, Sultan Ahmet Lisesi, Topkapı Meslek Lisesi, İzzet Ünver Lisesi öğrencileri KIZILDERE olayını protesto ederek boykot kararı almışlardır. Aynı gün Çağlayan, Kuştepe, Şişli, Maçka Meslek Liselerinde Kızıldere katliamı protesto edilmiştir. 
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cadele yükselmekte, bu gelişme karşısında şaşkına dönen faşistler saldırılarını arttırmaktadırlar. 31 Mart Perşembe günü Atatürk Öğrenci Sitesinden gelen faşist milisler okula gelen arkadaşlarımızın yollarını keserek saldırmışlardır. Aynı gün akşam okulun malzeme deposunu tahrip etmişler, önemli maddi hasara yol açmışlardır. Okul idaresi olaylar üzerine okulu pazarlesi gününe kadar tatil etmiştir. Pazartesi günü okula gelen öğrenciler forum düzenlemişler, saldırıları kınâyan konuşmalar yapılmış, forum sonunda bir haftalık boykot kararı almışlardır. Boykot sonunda okulda veli toplantısı yapılmış, veliler faşist saldırıları kınamışlardır, 


Bahçeli Evler Lisesi Öğrencisi Naci Güven 21.4.1977 günü, faşistler tarafından okul dışılda katledildi. Olayın ardından okul öğrencileri, velileri, çevre okullardan gelen devrimci arkadaşlar yaptıkları forumda son günlerde orta-öğrenim gençliği üzerindeki faşist baskı ve cinayetleri protesto ederek Bakırköy'e kadar yürüdüler. 

Faşistlerin Sultan Ahmet ve Bahçeli Evler Lisesindeki cinayetlerinin hemen ardından 22 Nisan Cuma günü İzzet Ünver Lisesi öğrencileri bir forum düzenleyerek, bu faşist saldırıların demokratik lise mücadelesini durduramayacağını, demokratik lise mücadelesini daha bir azimlilik içerisinde mücadelenin yükseltileceğini açıkladılar. 

22.4.1977 günü faşistler Davut Paşa Lisesine saldırarak iki devrimci arkadaşı ağır yaraladılar. Polis bu sırada bütün bu olayları gözünün önünde olduğu halde seyrediyordu. Oligarşik dikta tam bir çıkmaz içinde bulunduğu günümüzde baskı ve zoru devrimci orta öğrenim gençliği üzerin- 


de kol gezmektedir. Ama hakim sınıflar halkımızın demokratik iktidarını ve de onun mücadelesinin bir parçası olan demokratik lise mücadelesini engelleyemeyecektir. 

İçinde bulunduğumuz dönem Kapitalizmin en son aşaması olup, emperyalizmin bunalımının faturasını emekçi halklara ödetmekte, geri bıraktırılmış ülkeleri sömürü kan çemberine almakta gelişen halk muhalefetlerini şu veya bu görünümde insanbk dışı yöntemlere bastırmaktadır. Dünyanın içinde bulunan bu genel konüm içeribıraktırılmış ülkelerden farklı değildir. 

Türkiye'deki hakim sınıfların, emperyalizmin günümüz konumundaki biçim ve ilişkilerinin gereği ülkenin özgülünde somutlaşan oligarşik diktatörlük, halkın íktidar olma mücadelesinde ona destek olmaya çalışan gençlik üzerindeki baskılarını arttırmaktadır. 

Yine günümüzde 


Kurtuluşu, halkın 


devrimci iktidarında gören devrimci liseli 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gençlik üzerinde baskı ve terör gün geçtikçe artmakta, siyasi cinayetler yoğunlaşmaktadır. Ülkemizdeki eğitim ve öğrenim kurumları, hakim sınıfların güdümünde gelişirken, hakim sınıflar liseli gençliğe kendi sömürücü-şoven-gerici ideolojisini empo- 


ze etmeye Çalışmaktadır. Ders kitaplarını 


tamamen kendi faşist ideolejisinin hakim yeti altına sokmakta, bunlara karşı ener yurtseverlere baskı uygulamaktadır. Ancak liselerde uygulanan tüm baskıların, faşist öngelleyemeyeceğini, mücadele azmimizi bilediğini, bizlere birlik olma, örgütlü olma gerçeğini işlemektedir. 

Bugün verilen demokratik lise mücadelesi, kısa vadede eğitimin-öğrenimin daha iyi şartlarda yapılması içindir. Ancak bu günlük ve kısa vadedeki mücadeleler, uzun vadeli mücadele ile birleştirilip, demokratik lisenin ancak halkın devrimci iktidarında olabileceği bilincinde olmak ve bu anlamda demokratik lise mücadelesini, halkın mücadelesine, devrim mücadelesine tabi kalmak zorundayız. 


ORTA ÖĞRENİMDE FAŞİST 
CİNAYETLER ÜZERİNE 

LÖD. (İst. Orta Öğr. Der)'ün AÇIKLAMASI 


Oligarşik diktanın yurisever orta öğrenim gençliği üzerindeki baskıları günden güne artmaktadır. Geçtiğimiz günlerde ? 
devrimci arkadaşımız faşist kurşunlarla can vermiştir. 


Sultan Ahmet Meslek Lisesi 4. teknisyen sınıfı öğrencisi Mehmet Küçükdal, Vatan Lisesi önünde 19 Nisan Salı günü faşistler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. 21 Nisan Perşembe günü ise, Bahçeli Evler Lisesine düzenlenen saldırı sonunda Naci Güven arkadaşımız öldürülmüş, Afşin Tuğrul Şahin arkadaşımız ise yaralanmıştır. ” 


Oligarşinin orta öğrenim gençliğini faşistleştirme çabaları 76-77 ders yılında, geç miş yillara oranla alabildiğine hızlanmış, 


E 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öldürmelerle sonuçlanan saldırılar artmıştr. Orta öğrenim gençliğinin kararlı mücadelesi karşısında çılgına dönen oligarşi, siyasi cinayetler yoluyla bizleri sindirmek, geriletmek istemektedir. Ölenlerin anısı mücadelemizi çelikleştirmeli, yolumuzu aydınlatmalıdır. Faşist saldırıların karşısında anti-faşist,, anti-emperyalist saflar daha da sıklaşmaktadır, 

Demokratik orta öğrenim mücadelemiz, halkımızın kurtuluş mücadelesine tabi olarak ilerleyecektir. Oligarşinin eğitim sistemine karşı yürütülen mücadele bizzat oligarşinin kendisine karşı verilen mücadele- ye dönüştüğü an çözümlenecektir. 

Bu snlamüda sorunlarımızın çözümü, İşçilerin-köylülerin demokratik halk iktidarında olacaktır. 


KAHROLSUN EMPERYALİZM VE 
OLİGARŞİK DİKTALAR 
KAHROLSUN FAŞİZM 

GERİCİ, ŞOVEN EĞİTİME SON 


< 
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Eğitim Dizisi 


Felsefe «Genel bir dünya anlayışıdır ki, insanın hayat karşısındaki şu ya da bu - tarzda davranışı bu anlayıştan doğar» (Georgez Politzer). Günümüzde bu anlayış iki © biçimde şekilenmektedir. Birincisi dünyanın ve insanın tanınabilirliğini savunur ki bu 


bilimsel bir dünya anlayışıdır. İkincisi ise, 


dünyanın ve insanın tanınamazlığını savunur ki bu da bilimsel olmayan bir anlayıştır. Bu iki anlayıştan birincisi «Materyalist Felsefe» ikincisi «İdealist Felsefe» adını alır. 
Her iki felsefe de birbirinin karşıtıdır. Ve malı oldukları sınıflara hizmet ederler. Ma teryalist felsefe proleterya ve onun mütte fiklerinin yol göstericisi, idealizm ise burjuvazinin sömürüsünü gizlemek için kullandığı bir felsefedir. 

Felsefe (dünya anlayışı) çıkarsız, yararsız bir mesele değil, aksine geçmişte ve günümüzde doğanın ve insanın tanınmasına işik tutmuş, sınıfların (ezen ve ezilen smıfların) birbirlerine karşı kullandığı ansız silâhları olmuştur. 


NİÇİN FELSEFEYİ OKUYUP ÖĞRENMELİYİZ ? 

Bügün idealist felsefenin amaci: Malı olduğu burjuvaziye en iyi şekilde hizmet 


—wedebilmek ve onun emekçi halkları sömür- 


mesini haklı göstermektir. Burjuvazi günümüzde bu silahı en iyi şekilde kullanmaktadır. İşte burada emekçilerin tarihi göre vi gündeme gelmektedir. Bu görevi sömürücülerin felsefesinin karşısına emekçilerin kurtuluşuna ışık tutacak bilimsel felsefeyi çıkarmaktır. Bu da materyalist felsefedir Biz kendi kurtuluşumuza ışık tutacak bu felsefeyi bilmek zorundayız. Şayet zulüm ve sömürüden kurtulmak istiyorsak. 

Gerçeğin bilinemeyeceğini düşünelim © zaman kendimizi düşman karşısında savunamayız. Başımıza gelen her olayı alın yazısı olarak karşılarız. Yoksulluk mu, zulüm mü, sömürülmek mi, katledilmek mi vb. 
hepsi kader... Göklerde aranan mutluluk!.. 
Öbür dünya!.. İşte hakim sınıfların istediği bu. Bu yüzden de çıkarlarına uygun bir dünya anlayışı yaymak için her çareye baş vururlar. İşçi ücretlerini hep birlikte savun mak için iş arkadaşlarınla birleşeceğine arkadaşlarının zararına patronun lütfunu kazanmak için ona yardakçılık yap. Kadın memur patronun metresi olmaya bak iyi bir hayatın olur, öğrenci siyasetle ilgilenme, sirkeye su katma hesaplarmı, Baltacı Mehmet Paşanın Katerina'yla olan aşkını öğren. 
Demokratik haklarını arkadaşlarınla birleşerek koruyacağına, düzenin bir parçası olan okul idaresine yardakçılık yapıp sını fı geçmeye bak... İşte hakim sınıfların bizleri sürüklemek istedikleri nokta... 

Bütün bu anlattıklarımız devrimci bir mücadele sosyalizm için mücadele sözkonusu olduğu zaman değer kazanır. Lenin «Devrimci teori olmadan devrimci eylem olmaz» diyor. Kısacası bize yol gösterecek felsefemizdir. İşte bu pratik zorunluluk yüzünden felsefeyi okuyup öğrenmek zorundayız. 


HANGİ FELSEFEYİ ÖĞRENMELİYİZ ? 

Eğer biz doğayı ve toplumu değiştir mek istiyorsak onu tanımak gerekir. Bu konuda emekçilere yol gösteren tek bilimsel dünya anlayışı Marksist felsefesi, diyalektik materyalizmdir. Bilimle felsefe arasındaki farklara kisaca değinmek gerekir. Bilimlerin herbiri Fizik, Biyoloji, Psikoloji gibi gerçeğin çok belirli bir kısmına özgü konuları inceler ve öğrenilmesini görev edinir. Diyalektik Materyalizmin ise ikili bir görevi vardır. Diyalektik olarak doğanın en genel kanunların; Materyalizmde bu kanunların yola çıkarak Evrenin maddi bir gerçek olduğunu, insanın da bu maddi gerçeği çözümleyebileceğini söyler. Öz olarak «Materyalist dünya görüşü doğanın olduğu gibi, hiç bir önşart koşulmaksızın kavranmasıdır» (Engels). 

Diyalektik Materyalizm yukarıda da ör neklediğimiz gibi bilimlerle özdeş değil ama bilimseldir. Çünkü bütün bilimler yumağı nı içinde taşır. Marksist felsefe... «doğanın ve toplumun gelişmesinin kanunlarının bilimidir, ezilen ve sömürülen sınıfların devriminin bilimidir. Bütün ülkelerde sosyalizmin zaferinin bilimidir, komünist foplumun kuruluşunun bilimidir.» (Stalin — Diyalektik ve Tarihi Materyalizm) 

Sonuç olarak Marksist felsefenin bilimsel olduğunu ve bu olguyu da teorisini, pratğe uygulayarak kazandığını söylemek yan hs olmasa gerek. Marksist felsefe ezilen sınıfın proleteryanın felsefesi olduğu için biz 

bu e ae öğrenmeli, emekçilerin yanın- da yer almalıyız. 

DİYALEKTİK MATERYALİZM 

Felsefe nedir? Niçin felsefe okuyup öğrenmeliyiz? Hangi felsefeyi Sorularını cevaplamaya çalıştık. Sonuç; iki dünya görüşünün (felsefenin) olduğu ve her iki felsefenin de malı oldukları sınıfla” ra hizmet etmeleri idi. İşte biz bu iki felsefeden emekçilerden yana ve bilimsel olanı, Proleteryanın felsefesini (diyalektik Mater valizmi), inceleyeceğiz. 

Diyalektik yöntemin temel niteliklerine geçmeden önce bir takım ön bilgileri edinmek onu anlamamızı kolaylaştıracağı için Metafizik yöntem ve Diyelektif yöntemi kısaca özetliyelim: 

Yöntem nedir: «Yöntem» sözünden amaca varmak için izlenen yol anlaşılır. Marksistler için önemli olan aldatıcı olan ilk görünümlerin, yakın görünümlerin ötesinde- ki, gerçeğe cepheden bakmak özlemidir. Ve bu özlemi gerçekleştirmek için kendilerine bilimsel bir dünya anlayışı seçmişlerdir. Divalektik, işte böyle bir anlayışa yani matervelist anlayışma uygun bir dünya görüşüdür, 

METAFİZİK YÖNTEM : 

«Metafizik sözcüğü, yunanca, ötesi diye yorumlanabilen meta ve doğa bilimi demek olan Fizik sözlerinden gelir. Metafizigin konusu (özellikle Aristotales'te) doğanın ötesinde bulunan varlığın incelenmesi, etüdüdür. Doğa hareket halinde olduğu halde; doğa ötesi varlık (doğa üstü varlık), değişmez ve sonsuzdur. Bazıları bu varlığa Tanrı adını verirler, başkaları ise mutlak, vb..» (G. Politzer) 

Birtakım siyah elbise alsak belirli bir süre sonunda bir çok yamadan sonra hâlâ o siyah elbiselerimi giyeceğim deriz. İşte metafizik: Metafizik yöntem «eşyayı bir daha değişmemek üzere kesin ve son biçimi ile yapılmış gibi kabul eder.» (Engels) Eş- 


yadaki hareket, dolayisiyle eşyadeki değişiklik metafizikçinin gözünden kaçar. Öz olarak; metafizikten bahsederken, hareketin ve değişmenin nedenlerini bilmeyen yada bilmezlikten gelen bir yöntemi anlıyoruz. 
İnsan metafizik için değişmez bir varlıktır. 
Metafizikçi insanı toplumdan ve çevresinden ayırır. Bir yanda insan diğer yanda toplum. Ve devrimcilere sorar: «Kapitalist toplumu yok edeceksiniz, sosyalist bir toplum kuracaksınız. Peki sonra? İnsan yine insan olarak kalacaktır.» der. İşte metafiziğin diğer önemli bir yanı. İnsan toplumdan soyutlanıyor. Oysa bilimsel olarak insan toplumlar tarihinin bir ürünüdür. Ve toplumun dışında ne idiğü belirsiz bir varlık olarak ele alınamaz. O ancak toplumla birlikte olduğu zaman, insan olacaktır. 


DİYALEKTİK YÖNTEM: 


Metafizik yöntemin aksine «diyalektik yöntem» eşyayı, kavramları birbirleriyle olan zincirleme bağlantıları, karşılıklı ilişkileri, birbirleri üzerindeki karşılıklı etkileri içinde dikkate alır ve bunlardan ileri gelen değişiklikleri, bunların doğuşunu, gelişmelerini ve son bulmalarını incelemeye çalışır» Engels'in bu sözünden de anlaşıldığı gibi diyalektik doğa —toplum— insan arasındaki zincirleme bağı görür. Hareketi karşıtların mücadelesi olarak açıklar. 

Marks ve Engels yöntemleri diyalektik olduğu için kendilerinden önce gelen en da- 


ne uygulayarak beyinler bilimini kurdular. 


FORMEL MANTIK VE DİYALEKTİK 
YÖNTEM : 


Yunan filozofları (özellikle Aristoteles), kendini yanılgılardan korumak için bir takım evrensel kurallar ortaya koydular. Bu evrensel kurallara mantık adı verilmekte ve belli başlı üç temel unsuru bulunmaktadır: 

a) Özleşlik (ayniyet) ilkesi: Birşey kendisi ile özdeştir. Hayvan hayvandır, bitki bitkidir, ölüm ölümdür, hayat hayattır. 
Mantıkçılar buna a, adır derler, 

bi Çelişmezlik ilkesi: Hayvan bir bitki değildir, bitki de bir hayvan değildir, hayat ölüm değildir, ölüm de hayat değildir. 
Mantıkçılar buna a, a olmayan değildir derler. 

c) Üçüncünün olmaması ilkesi: Birbirinin karşıtı olan iki olanak arasında bir üçüncüye yer yoktur. Yani bir varlık ya bitkidir ya da hayvan. Hayatla ölüm arasında bir seçim yapmak gerekir. Eğer a ve a olmayan birbirinin karşıtı ise, aynı nesne ya a dır yada a olmayan. 

Bu mantık yüzyılların tecrübesini yansitr. Bu anlamla geçerlidir. Ama yeterli değildir. Meseleleri daha derinlemesine ele aldığımızda hayvan ve bitki katagorileriyle snıflandırndamayan canlı varlıkların oldugu ortaya çıkar. Bu varlıklar bem bir hem de ötekidirler. Ne mutlak hayat, ne de mutlak ölüm vardır. Her canlı varlık, ölüm karşısmda mücadele ederek kendini yeniler. 
Her ölüm kendi içinde yeni bir hayatın öğelerini taşır. Bu mantığa, yani formel mantığa, verebileceğinden fazlasını verdirmek metafiziğin içine düşmek olur. 


(Devamı Gelecek Sayıda) 
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TEK YOL DEVRİM 


İnsanın insan tarafından sömürülmesi- nin odak noktasını teşkil eden olgu, dünya- da ve Türkiyemizde üretim araçlarının özel mülkiyeti ilə üretimin sosyal niteliği arasındaki çelişmedir, ancak bu çelişme devrimci bir tarzda çözülebilmelidir ki; sömürü ortadan kalksın, emekçi halkın ekonomik talepleri teminat altına alınabilsin, giderek de tüm insanlar barış içinde ve özgürce yaşayabilsin. Dünyadaki bütün sistemlerin ve devletlerin sınıfsal bir karakteri olduğu top-Tumun gelişiminin karşıtlar mücadelesi olduğu, emekçi halkın iktidar mücadelesinin sınıflar mücadelesi olduğu gerçeği kabul edilirse, iktidarda olmayan Halkın mücadelesi, iktidar ve devrim mücadelesidir. Emekçi halkın ekonomik baskı-sömürüden kurtu-İuşunun tek ve biricik yolu devrimdir. 

Devrimin tanımı ise; Emekçi halkın yukarıdan aşağıya merkezi bir yapıda Örgütlenip iktidarın aşağıdan yukarıya parçalanması işçilerin, köylülerin politik iktidarını kurup bu iktidar aracılığı ile üretim araçlarının özel mülkiyetini kaldırıp üretim araçlarının kollektif duruma getirmesi yani sosyalizmin ekonomik inşaası devrimin tanı mıdır. Devrimin buikili yanı arasındaki iliş- ki -—Diyalektiğini gözardı edip, herhangi bir yanının abartılması bizleri uluslararası modern Revizyonizmin —Pasifizmin ve uluslararası sosyal Şovenizmin-—Oportünizmin kuyruğuna takar. Y devrim tanımı ve bu devrim tanımının ikili yapısının diyalektik Sikin dünyanin sama sınıf - 


rin evrensel —— A sid Y, bu, teori ışığında yola çıkarlar. Bunun yanında devrim meselesinin kavranıp kavranmaması da evrensel — Devlet teorisinde yatar, bilindiği gibi devlet kısaca toplumsal hayatta varolan smf mücadelesinden ayrı bir yapı veya sınıfsal karşıtlıkları uzlaştırıcı bir yapı değil, toplumun ekonomi-politik sistemine hakim olanların sömürüsünün kolaylaştırmaları, sömürü düzenin mutlak kılınması için bir baskı aracıdır. Devlet, ülkenin ekonomik yapısının sonucu hakim sını fin baskısının teorik bir sistem haline dönüşmesinden kaynaklanarak, kanunları uygulama ve yargı kurumları ile bir üstyapı mekanizmasıdır. Ve bu mekanizma ile ekonomik yapıya hakim olanların çıkarları doğrultusunda ekonomik ve politik yapıyı denetler. Hayatın içinde mevcut ulusal sistemle çelişen tabaka ve zümrelerin, toplumun ekonomik politik yapısını kendi çıkar ve menlaaitlerinde değiştirmeye çalışanların karşısına devletin pratikte somut olarak zor kurumları çikar. Bu zor kurumlarını devrimci bir tarzda parçalamadan, var olan toplumsal yapıyı değiştirmeyi düşünmek hayalci, bilimdışsı bir düşüncedir. Mevcut devletin zoru ve baskısı tarih sahnesinde simıflar mücadelesiyle ortaya çıkmış ve sürekli karşı zoru doğurarak kendi mezarımı kazmıştır. 

Köleci-Feodal-Burjuva devletlerin siyasal-ekonomik askeri zoru sürekli halkların devrimci zorunu doğurmuştur, bu tarihin akışıdır; ancak devrimciler bu akışı hızlandırırlar ve bilimsel bir yöne kanalize ederler. Günümüzde burjuvazinin siyasal zoruna, teslim olanlar, halkın devrimci zor teorisini inkâr edenler bu mücadeleyi Hakim Burjuva devletinin kuyruğuna takmak, yedeklemek isteyenler, tarihin bu akışını saptırmaya çalışanlar devrimci değildirler. Bu gibi akımlar somut-tarihi gerçeklere karşı çıkanlardır; bu gibi siyasi akımlar ve teoriler ancak ve ancak mücadeleyi geçici ve nispi olarak saptırabilecekler ve en son aṣamada burjuvazinin tarih sahnesinde o elzem sonu ile tarihin çöp tenekesine atılacaklardır. 

Günümüz Türkiye'sinde, Türkiye halkımn devrimci mücadelesini saptırmaya çalışanlar, halkın muhalefetini Kendi politik ekonomik çıkarlarında eritmeye çalışanlar, gerçek devrimcilere kara çalmakta «sarı solcu», «Anarşist», «Troçkist», «maceracı gibi isimler takmakta halkın siyasi şerefi, ekonomik o yaşantısıyla oynamaktadırlar, onlar aslında şunu bilmektedirler ki, mazlum halkı seçim dönemlerinde «demogoji», «palavra», «sahtekarlıklarla» kandırıp hükümset olanlar veya olacaklar birgün kendilerine oy veren elleri boğazlarında göreceklerdir. Bu kaçınılmaz bir sondur, ancak oligarşik dikta bu sonu geciktirmek için elinden geleni ardına koymamaktadır. 

Seçim gününün yaklaştığı şu günlerde miting alanlarında «Tek yok devrim», «Katil oligarşi» diye slogan atan devrimcilere onlar «sarı solcudur» onlar «sahte devrimcidir» diye yırtınanlar, kendi çıkar ve menfaatleri söz konusu olduğunda şimdi küfür ettiği siyasetle ortak tavır alabilmektedirler. 
Ülkemizin yapısı gereği şekillenen hakim sınıflar Bim aylara dikler kombinezonu 


yıpranmış kanadı im MC- ile Mimi Gözü bölüşürken aralarındaki çelişki de artmaktadır, «CHP» halktan yana olma; halkçı olma demogojilerin ardında yatan gerçek; Halkı «Barışsever» «özgürlükçü» biçiminde görünerek öz itibariyle sömürünün daha bir akıllıca yöntemini bulup oligarşinin akıllı siyasetini gütmektedir. 

«CHP», sözümona «Anti-faşist» görünümünde metropol ülkelerdeki «sosyal demokrat» çizgiyi bizim gibi geri bıraktırılmış, emperyalizme bağımlı bir ülkede (kendisinin de bağımlı olduğu) uygulamaya çalışmaktadır ki bu da gerçekleşmeyecek olan bir düşünce ve Türkiye somutunda çelişik bir düşünce olur. 

«CHP.nin smf mücadelesinin keskin leşmiş uçlarını törpülemeye çalışmak; amaçladığı «Halk sektörü, «Köy-.Kent» kavramları ile küçük üreticiyi—halkı-—- Holdinglerin alt şebekeleri haline getirmeye çalışması topraksız ve az topraklı köylüyü, toprak ağalarının ve tarım kapitalistlerinin güdümüne sokmak istemi devrimcilik değildir. 

Bizler bilmekteyiz ki, ekonomik olgular, faşizm olgusu burjuvazinin dışındaki gelişen olgulardır. «CHP. istediği kadar yırtınsın biz faşizmi kaldıracağız diyerek kaldıramaz. Çünkü «CHP» tekelci burjuvazinin akılı kanadının ve emperyalizmin güdümündedir. Bugün halktan yana gözükmesi ve lafta anti-faşisi olması kitlelerin potansiyelini eritme taktiğidir. Faşistlerin, kitlelerin ekonomik taleplerini istismar ettiği gibi... 

Devrimcilik, «Sınıf uzlaşmacılığı» değil halkın devrimci tarzda iktidar olmasıdır. 
«CHP» hernasıl halk için uzun vadede tehlikeli ise «CHPsnin kuyrukçuluğunu yapanlar, «CHPs»yi destekleme kararı alanlar, kendi özgücüne ve bilincine inanmayan siyasi akımlar da, o denli tehlikelidir. CHP geldiginde faşizm gelmez biz de rahatlarız, 141- 
142 kalkar, daha iyi şartlarda mücadele veririz anlayışında vr Georgi Dimitrow 


faşizm yeşerecek toprak bulamaz» ag zi görüşler faşist tehlikeye karşı uyanık ya götürür bizleri» (faşiszme karşı B.C.S,66) Aynı şekilde G. Dimitrov, «Reformculâ karşı mücadele her zaman faşizme mücadele demektir» S5. 3 (a.b.ç) 


mücadeleden bahsederken reforn (uygulanabilmesi de tartışılır) takılanların anti-faşist m ve de geçersizdir. Ülkede faşizm ilin gözardı edenler «Faşizmi tırmandıranlai «Faşizme geçit vermeyenler» ve agir” karşı omuz omuza» gibi soyut birlik çağrıları yapanlar, 1917 Sovyetler Birliği somutunu Türkiye'ye indirgemeye çalışan «Şabloncular ve dogmatikler. için mücadele, Burjuva Demokrasisi, Burjuva Reformizmi ve ileri demokrasi mücadelesidir. Elbe ülkede faşizm tahlilini yapmak istemeye: ler için anti-faşist mücadele Devrim mest 
lesi olmayıp, faşizme geçit vermemek 7 
«Herkim olursan ol yine gels mantığı ile an tifaşist mücadeleyi o«Mevlâne Tekkesine» ba döndürenler, «Burjuva Reformizmi: için A «Daha iyi nirede şartları için «Faşizme 


rim için yola çıkmayanlar, pazifizmlerine, oligarşiye yedeklenmelerine ideolojik kılıf geçirenler «Faşizmin tırmanışından» bahsedeceklerdir. Doğaldır ki, faşistlere karşı mücadele veremeyenler birbirleriyle rahat bir şekilde dalaşmak için «Sosyal Faşizm» ve «Maocu Bozkurtlar» gibi suçlamalarla birbirini faşist ilân edeceklerdir. Öncü savaşı kavramını bugün için zamansız ve yanlış bulanlar başka bir görüşe öncü savaşı ilân etmeleri de şaşırimamaktadır bizleri. 
Ülkemiz solunda zaman ve mekan kavramını ve somut şartları gözardı eden mekanik materyalistler sovyetik ayaklanmayı getiren şabloncular ve Süleyman Demirel'i bile «iki süper devlete» tavır aldırmaya çalışan ülkede milli burjuvaziyi arayanlar dünün Sovyetleri ve Çin'in somutunda olsalar- di belki; birer marksist akım olurlardı, Fakat ne yazık ki bugünün üçüncü bunalım döneminin Türkiye'sinde oldukları için maalesef birer şabloncu ve giderek Marksizmden uzaklaşan ve son tahlilde Burjuvazinin saflarında yer alacak öportünisi ve revizyonistlerdir. Sonuç olarak özetlersek emekçi halkın iktidarı halkın sömürüden, zu-Tümden kurtulmasının tek yolu devrimdir. 
Hangi görünümde ve hangi yüzle ve maskeyle gelirse gelsin faşizm; zulümdür, kandır, sömürüdür. Bugünün Türkiye'sinde devrimcilere düşen görev dünyanın ve Türkiye'- nin evrensel teoriler ışığında özgül tahlilleri yapmak ve somutun gereği, mücadeleleri ve örgütlenmeleri pratiğe geçirmektir. 
«YA MÜCADELE YA ÖLÜM. YA KANLI SAVAŞ YADA YOK OLMA,» (Felsefenin Sefaleti, sayfa 195) 
REFORM DEĞİL DEVRİM 
KAHROLSUN FAŞİZM 
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GENÇLİK 


Gençlik bilindiği gibi bir sınıf değildir. 
Öğrenci gençlik, genellikle, küçük burjuva kökenlidir ve tüketici durumundadır. Tüketici durumda olması, yuri ve dünya sorunları ile yakından ilgilenmesini sağlamaktair. Ayrıca gençlik doğası gereği atilgan- 
- dır, coşkuludur, yüreklidir. Her türlü çıkar ygusundan ve art niyetten uzaktır, Ve de 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li BRİ laşmadıkları yarı-sömürge bir ülke- o de ,bağımsızık mücadelesinde toplumun devrimci sınıf ve tabakalarını harekete ge- 
“çiren bir dinamit fitilidir» (Bütün yazılar 


F- tn M ÇAYAN— S. 11) 
Faşizm, devrimcileri hergün hunharca 


- Gençlik, yukarıda tanımlamadan da ankatlederken, her çeşit yollara başvurarak, 


Gençlik kendi arasında, öğrenci genç- 
, İşçi gençlik, köylü gençlik gibi ayrılır- en, öğrenci gençlik de kendi arasında kuriluşunu mevcut toplumsal sistemin değişmesinde upe halkın devrimci iktidarına 


. gendi kendi aralarında franksiyon ve hizipler şeklinde ayrılırlar) düzenle çelişkisi olnina halde çözümü yine içinde bulunduğu ortamda çözmeye çalışan reformist Sosyal demokrat gençlik. Emekçi halka ve halkın devrimci iktidarına karşı hakim sınıfların beslemesi, karşı-devrimci faşist gerici gençlik ve son olarak da içinde bulunduğu sosyo ekonomik durumla ilgisi olan objektif olarak Burjuvazinin sömürüsüne hizmet edecek olan emperyalizmin yoz ve düzenin kozmo polit kültürü ile yoğrulan ilgisiz 


nçlik. 

İçinde bulunduğumuz kapitalizmin son aşaması olan emperyalizmin üçüncü bunalm döneminde geri bıraktırılmış sömürge ve yeni sömürge ülkelerdeki iktidarlar bilimi, tekniği, gençliğin kendi öz emeğini, şerefini biryana iterek gençliği (özellikle öğrenci gençliği) çökmekte ve can çekişmekte olan kendi düzenini desteklemeye zorlamaktadır. Gençliği kendi gerici-şoven sömürü emellerine âlet etmeye çalışmaktadır. 
Bu aşamada devrimci gençliğe ve özel olarak orta öğrenimdeki devrimci gençliğe düşen görev, kendi alanında gençliğin. karşı devrimin, faşizmin ideolojisinden ve etkisinden kurtarmaya çalışmak. Örta öğrenimdeki gençliğe, kurtuluşunun emekçi halkın iktidarında olabileceğini göstermektir. 


aşilacağı gibi, bir smıf olmayıp ancak sinıflar mücadelesinden etkilenen kesimdir. 
Gençliği direk içinden geldiği sınıfa bakarak nitelendirmek yanlış olduğu gibi gençliğin sınıflar mücadelesinden de ayrı düşünmek veya gençliği fizyonomik özelliklerine göre ayırmakta o denli yanlıştır. 

m kendi şoven demogojisini orta öğrenimli gençliğe empoze etmekte, gençliğin yükselmekte olan mücadele azmini, kendi gerici amaçlarına alet etmeye çalışmaktadır. 

Gerici şoven ideolojiye ve faşist baskı- 

2 lara karşı direnen orta öğrenimli gençliğe 

m uygulanan terör gün geçtikçe artmaktadır. 

Bunun karşısındaki devrimci görev, bütün- 

Y serlik içerisinde anti-faşist örgütlü mücadeledir. 


pid Sii 


devrimci gençlik (Ayrıca devrimci 


«Bugün bir sosyalist cumhuriyette gençlik örgütlerinin genel olarak ne gibi nitelikleri bulunmasından sözetmek isterim. 

Bu soruna değinmek daha da gerekli duruma gelmiştir. Çünkü sosyalist bir toplum yaratmanın asıl göreviyle yüzyüze geiecek olan kitle bir yerde gençlik olacaktır, denebilir. Çünkü açıkça belirmiştir ki, kapitalist toplumda yetişen emekçi halk kuşağı, sömürüye dayanan eski kapitalist hayat tarzının temellerini yıkmak görevini yerine getirebilir. Yapabileceği en iyi şey budur. Bu kuşak olsa olsa proleteryanın ve emekçi sınıfların gücü ellerinde tutmaları" na yardım edecek bir toplumsal düzeni yaratmak görevini gerçekleştirebilir. Bu toplumsal düzen sağlam bir temel kuracaktır: bunun sürdürülmesi ise yeni koşullar altında ve insanın insanı sömürmesi ilişkilerinin artık geçerli olmadığı bir ortamda çalışmaya başlayan bir kuşak tarafından yerine getirilebilir. 

Gençliğin karşısına çıkan görevlere bu açıdan bakınca, gençliğin genel olarak görevleri ve özellikle Gençlik Birlikleri ile öte- ki örgütlerin görevleri kanımca birtek sözcükle özetlenebilir; Öğrenmek. 

Elbette bu «tek bir sözcükstür. Neyi öğrenmek? Nasıl öğrenmek? Bir tek sözcük bu temel ve en önemli sorunlara cevap veremez. Burada önemli olan şudur: Eski, 


tülmelidir. Sosyalizmi sadece, bilgi, örgütler ve kurumların bütünlüğü esasına göre eski toplumdan bize miras kalan insangücü kaynaklarından ve yöntemlerden yararlanarak inşa edebiliriz. Gençliğin eğitimini, örgütlenmesini ve öğrenimini köklü bir şekilde yeniden biçimlendirdiğimiz zaman ancak, genç kuşağın çabalarının eski topluma benzemeyen bir toplumun yaratılmasıyla —yani sosyalist toplumun yaratılmasıyla— sonuçlanacağından emin olabiliriz. İşte bu gerekçeyle, gençliğe ne öğreteceğimiz ve —Sosyalist gençlik adına gerçekten lâyık oldak istiyorlarsa— gençliğin nasıl öğrenmesi gerektiği sorunlarıyla ayrıntılı bir şekilde ilgilenmeliyiz. Yine aynı şekilde, başlattığımız işi tamamlayıp bitirebilmek için gençliğin ne şekilde yetiştirilmesi gerektiği sorununa da değinmeliyiz. 

Şunu belirtmeliyim ki, bu sorulara verilecek ilk ve en doğal cevap şudur: Gençlik Birliği ve genel olarak gençlik, sosyalizme doğru ilerlemek için sosyalizmi öğrenmelidir. 

Ama bu —-Sosyalizmi öğrenmek»——- çok genel bir cevaptır. Sosyalizmi öğrenmek için neler gerekmektedir? Burada bir takım säkıncaları belirtmek için genel bilgi bütününden neleri ayırmak gerekmektedir? Burada bir takım #akıncalar belirmektedir. Sosyalizm'i öğrenmek görevi yanlış bir şekilde sunulduğu yada mesele çok tek taraflı yorumlandığı zaman sakıncalar ortaya çıkmaktadır. 

Sosyalizmi öğrenmek dendiği zaman, doğal olarak ilk akla gelen sosyalist el kitaplarında, broşürlerde ve kitaplarda top- 


'ram ile pratiğin simi olduğu gibi birbi- 


ano ge aria OPE an E 


Gençlik ve Gençlik Birliklerinin Görevleri 


V.İ. Lenin 


lanmış bilgilerin tümünü iyice hazmetmektir. Bununla birlikte, Sosyalizm'in incelenmesini bu şekilde tanımlamak çok kaba ve yetersiz olmaktadır. Sosyalizm'i öğrenmek için sadece sosyalist kitap ve broşürlerde verilen bilgileri ezberlerler ama çeşitli dı, gider kitap hokkabazlarına ve kendini övmeye meraklı kişilere başvururduk. Bu çoğu kez bize zararlı olurdu, çünkü bu gibi insanlar sosyalist kitaplarda ve broşürlerde verilen bilgileri ezberler, ama çeşitli bilgi dallarını biraraya getiremezler. Ve sosyalizmin gerçekten kendilerinden istediği biçimde hareket etmekten yoksundurlar. 

Eski, kapitalist toplumun bize miras brraktığı en büyük kötülüklerden, bahtsızlıklardan biri kitaplar ile gerçek hayat arasındaki büyük uçurumdur. Herşeyi mümkün olan en iyi biçimde anlatan kitaplarımız vardı. Ama çoğu durumlarda bu kitaplar en zararlı ve iki yüzlü yalanlarla do-Tuydu. 


İşte bu yüzden sosyalizm hakkında kitaplarda verilen bilgileri ezberlemekle yetinmek çok hatalıdır. Artık konuşmalarımız ve makülelerimiz sadece sosyalizm hakkında söylenenleri tekrarlamakla kalmamaktadır. Çünkü konuşma makalelerimiz günlük 


rarlı özelliğiydi. (a.b.ç.) 

Sadece sosyalist sloganları ezberlemeye çalışmak daha da tehlikeli olacaktır. Eğer bu tehlikeyi zamanında görmeseydik, eğer bütün çabalarımızı bu tehlikeyi bertaraf etmeye yönelimeseydik, sosyalizmi bu şekilde öğrenip kendilerine sosyalist adını verecek bir milyona yakın genç kadın ve erkek sosyalizm davasına büyük çapta zarar vermiş olacaktı. 


Soru şudur: Sosyalizmi incelemek için bunların tümü nasıl biraraya getirilmelidir? Eski okullardan, eski tür bilimden neleri almalıyız? Eski tür okulların belirttikleri hedef her konuda eğitilmiş insanlar yetiştirmek, bilimleri genel hatlarıyla öğretmekti. Bunun tamamiyle hatalı olduğunu biliyoruz, çünkü toplum tümüyle halkın sımflara ayrılması temeline dayandırılmıştı, bu şekilde sürdürülüyordu. Bir yanda sömürenler, öte yanda ezilenler vardı. Sınıf ruhuyla iyice donatılmış oldukları için, eski okullar doğal olarak sadece burjuvazinin çocuklarına bilgi aktarmakla yetindiler. Her söz burjuvazinin çıkarları uğruna tahrif edilmişti. Bu okullarda daha genç taştaki emekçi ve köylü kuşaklar eğitilecekleri yerde, daha çok burjuvazinin çıkarlarına göre yetiştiriliyorlardı. Bu kuşaklar burjuvazinin işe yarar hizmetçileri olmak, onun barışını ve rahatını bozmadan kendisine kâr sağlamak için eğitim görüyorlardı. İşte bu yüzdendir ki, eski tür okulları bir kenara atmakla birlikte, onlardan gerçek sosyalist eğitim için gerekli olanları almayı da kendimize görev yapıyoruz. 


(Devamı Gelecek Sayıda) 
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Yolumuz, Sayfa : 7 


Polisario Cephesi 


ULUSAL EYLEM PROĞRAMI 


Ulusal eylem programı, Polisario Cephesi'nin 25-31 Ağustos 1974 tarihleri arasında yapılan 2, kongresinde kabul edildi: 

Saguiat el Hamra ve Rio de Oronun kurtuluşu için, Halk öephesi'nin 2. kongresi, gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde, tayin edici önem taşıyan ve tehlikeli bir ortamda yapılıyor. 

emi El Hamra, tüm tarih boyunca: 


mürgeci ülkeler eri porr Oraa lıklar sonucu haksızlığa uğratılmıştı. Halkımiz kendini buna karşı daima savundu. Birkaç Afrika ülkesinin göreceli bir derecede kurtuluşa ulaştıkları ve bir kaç bağımsız devletin oluştuğu bir anda, sömürgecilik Sağulat El Hamra'daki tüm konumunu yeniden ele geçirdi. 

Fosfat ve petrol gibi yeni yeraltı servetlerinin bulunmasıyla anlaşmazlıklar keskinleşti ve uluslararası bir sorun haline dönüştü (..) Halkımız kendi geleceğini tayin etme arzusunu örneğin 17 Haziran 1970 ayaklanmasında olduğu gibi, ayaklanmalarla bildirdi. (Bu isteğin) en güçlü ifadesi Halk Cephesi önderliğindeki silâhlı mücadelenin güncel (alan) şeklidir, Ayrıca, kitlelerin fedakârlığı ve verdikleri çeşitli mücadeleler, halkımızın ve bölgedeki ulusal kurtuluşcu ve ileri tüm güçlerin lehine değiştirdiği için büyük bir rol oynamışlardır. 

Bu durum karşısında sömürgecilik ve emperyalizm, durumu kendi lehlerine degiştirmeyi ve halkımıza yabancı egemenliğini zorla kabul ettirmeyi yeniden denediler. Bu yeni emperyalist planı, gericiliğin de desteğini alarak Halk Cephesi'ni yıkmayı amaçlamaktadır. Halk Cephesi, halkın kendi başına varlığını sürdürme eğiliminin ve onun ulusal özdeşliğini gerçekleştirmesinin temsilciliğini yapması yüzünden onlar baş hedefi haline geliyor. Durumun tasvirinde esas olarak belirleyici olan, gerçeği kavremaktan uzak tutulmaya çalışılmasıdır. Yal nızca, sömürgeci saldırgana karşı savaşan Sahra halkının karar vermeye hakkı vardır. Fakat bazısına şovenizm ekmek istiyorlar, Sömürgecilik ve Rio de Oro'nun Arap halkıyla kardeş Fas halkı arasına şovenizm ekmek istiyorlar. Sömürgecilik ve mütte- 


fikleri haince bir aldatma manevrasıyla, oynayacakları rolleri kendi aralarında paylaştırarak, halkımızın savaşta elde ettiklerini gayrimeşru bir biçimde gasp etmek istediler. Bu amaçla, devrimimize karşı direkt bir işbirliğine girmekten de çekinmiyorlar. Bu hatalı oyun aracılığıyla amaç, yani sömürge yönetiminin kalkmasına dair bir belge- nin hazırlanması ve ayni zamanda eski sö- 


riciliğinin geti amacı açıkça görüle- 


biliyor. 

Bu yüzden kongre, tayin edici bir ortamda, Sagulat El Hamra ve Rio de Oro halkının, yani tek doğal ve yasal muhatabın, sömürgecilerin mânevralarına haklı ve cesur yanıt vermesi için yapılıyor. Gerçek ve hakılık bu şekilde, bu halkın gerçek temsilcisi tarafından yerini bulacaklardır. Kongre bu gerici sömürgeci ittifakından yola çıkarak, halkın, üzerinde birleştirebileceğini bir ulusal eylem programı septamının gerekliliği- ne inanır, 

i. Kısa dönemde; 

a) Kitleleri politize etmek örgütlemek, onları Halk Cephesi'ne katmak. 

b) Kitlelerin, her tülü mansvrayla karşılaşmaya yetenekli olmaları için sürekli seferberliği. 

c) Saguit el Hamra Halk devrimiyle, onun Arap, Afrika düzeyindeki ve tüm dünyadaki müttefikleriyle arasındaki bağı güçlendirmek. 

d! Her yönden büyümesi için, içinde güçlenme. 

e) Ulusal düzeyde bir denge sağlamak. 

f) Öncelikle komşu ülkelerdeki ulusal ve demokrat güçleri, Sagulat el Hamra Halk Devrimi'nin savunması ve sürdürülmesindeki tarihsel sorumluluklarıyla karşı karşıya getirmek. 

2. Uzun dönemde: 

a) Sömürgeciliğin her türünden ulusal kurtuluşun ve tam bir bağımsızlığın gerçekleştirilmesi, 

b Kitlelerin gerçek katılmmıyla bir cumhuriyetçi ulusal rejimin kurulması, 

c} Gerçek ulusal birliğin gerçekleştirilmesi, 

d) Vatandaşların temel özgürlüklerini 


cephe 


garanti altına almak. 
e) Çok yönlü, ulusal bir ekonomi kur- 


mak: Yeraltı zenginliklerinin uluslaştırık ması; bir endüstrileşme politikasının güdülmesi, tarımın gelişmesine ağırlık verilmesi, hayvan yetiştirilmesine ağırlık verilmesi; denizlerdeki zenginliklerin korunması, 

f) Kitlelerin seferber edilmesi ve onların, ekonomik inşa açısından insiyatiflerinin uyandırılması, 

g) Zenginliklerin haklı dağıtılması, kentle kırın içinde bulundukları eşit olma yan düzeylerin kaldırılması. 

h) Her türlü sömürünün kaldırılması. 

i) Tüm halka, onurlu bir yaşantının garanti edilmesi, 

P Tüm balika, konut hakkının garanti edilmesi. 

k) Aile'nin korunması ve onun her alanda daha üst bir düzeye çıkarılması. 

D Kadınlara eşit politik ve toplumsal 


Ahlaki ve sosyal dizginsizliği doguran nedenlerin yok edilmesi. 

n) Uygarlığın ve dinsel mirasın korunması, 

o) Ulusal, Arap (niteliğinde olan) bir öğrenimin belirlenmesi; tüm aşama ve düzeylerde ücretsiz olan zorunlu eğitimin yaygınlaştirılması. 

p) Hastalıklarla mücadele edilmesi ve hastaneler açılması, ücretsiz tıbbı bakım. 

Yurt dışıyla ilişkiler : 

e Tüm dünyayla, barış içinde hir are- da yaşamın 5 maddesi temelinde birlikte çalışmak, 

b Sahra halkı, Arap Devrimine ve ulusal ve demokratik kurtuluş hareketinin bir parçasıdır. 

6 Cezayir Devrimiyle, Üçüncü Dünya'ya karşı olan manevraları bozmak için karşılıklı yardımlaşma. 

d) Sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe ve Apartheid'e (ırk ayırımı politikası) karşı savaşan tüm halkların desteklenmesi. 


SAHRA HALKI VE 
POLİSARİO CEPHESİ 
(Evren Yayınları! 
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Halkımız 


Kızıldere 


KIZILDERE 1972 


12 Mart 1971 öncesi nispi demokratik 
ortamın bir yığın «cazip şöhreti» açık faşizm döneminde mücadeleyi terk ederken gerçek devrimci militanlar kararlılıkla mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Bütün olanaklar biraraya getirilip siyasi gerçekleri açıklama kampanyasına girişilmiş ve açık faşizmin reformist maskesi alaşağı edilmiş- 
“tir. Kızıldere olayı bu kararlı mücadelenin anıtlaşmış ifadesidir Mahir Çayan ve 9 yoldaşı proletaryanın uzlaşmaz sınıf tavrını en açık bir şekilde kanları ve canları pahasına ortaya koymuşlardır. Kızıldere'de dökülen kan oligarşinin yüreğine korku saldı, elli yıllık revizyonist geleneği çatırdatlı, işçilerin, köylülerin yolunu; demokratik halk iktidarının yolunu aydınlattı. 

Kızıldere olayının oligarşi ve içimizdeki uzantıları açısından sevindirici, o devrimci hareket açısından ise düşündürücü olan bir yanı da vardır. Devrimci hareket örgütsel olarak dağıtılmış hareketin önderleri katledilmişlerdir. Bu ortamda oportünizm ve re- 


vE V EE 2 


Katliamını 


Unutmadı 


vizyonizm geçici de olsa gelişme imkânı bul muştur. Aslında bütün yenilgiler sonrası dönemin ortak özelliği idi bu Ve yapılan ilk iş geçmişin elestirisi olmuştur. Kendilerinin 


geçmiş hareketin devamı olarak gören dev rimci mücadeleyi inkâr eden bu “ihanet cephesi» daha da ileri giderek eleştirilerine öz eleştiri görünümü de vermişlerdir. Bundan sonrası hareketin inkâr edilme biçimini saptamaktan ibarettir. 1971 devrimci mücadelenin kitleler üzerinde yarattığı sempati oportünistlerin devrimci hareketin açıkça tümüyle reddetmelerine engel olmuştur. Bir yandan proleter devrimcilerin yiğitliliği, ka rarlılığı övülürken diğer yandan onların ideolojisini maceracılıkla, troçkisilikle, kü çük burjuva anarşizmiyle suçlanmakta, yıkilan küçük burjuva hayallerinden bahsedil mektedir. Fakat sosyal pratik ihanet cephesinin suratında tokat gibi patlamaktadır Karşı devrimin artan baskı ve terörü karşisında devrimciler Kızıldere'nin anlamını daba iyi kavramaktadırlar. Yükselen devrimci mücadele oportünist barikatları yıkmaktadır Oportünizmin doğru tesbit ettiği tek şey yr kılan küçük burjuva hayalleridir. Devrimci hareket içinde ihanet eden kararsız küçük burjuva hayelleri yıkılmıştır. Marksizmin evrensel doğruları geçerliliğini korumaktadır. Zafer emperyalizme ve onun gerici uzantılarına karşı savaşan ezilen Türkiye ve Dünya halklarının olacaktır. 


